
 

 

 

    Knip het juiste ticket uit en neem het mee! 
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Vandaag reizen we samen naar het 
mooie weer en de leuke muziek. We 
gaan namelijk naar….Ibiza!  

HAKUNA MATATA, maak je geen 
zorgen. Ook vandaag wordt het 
weer een fantastisch spannende 
trip, en dit keer naar het land van 
Timon en Pumba! 

Dit vliegtuigticket is niet voor jullie 
bedoeld, maar we voor de Sint! De 
Sint komt ons vandaag een 
bezoekje brengen uit Spanje. 
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest dit jaar!  


